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Hallo iedereeeeen! 

Het nieuwe Chirojaar gaat weer van start en dat brengt een heleboel dingen met zich mee! Alle leden 

krijgen een nieuwe leiding. Alle leiders krijgen nieuwe leden. Er staan weer een paar evenementen 

voor de deur, zoals binnenkort de spaghettiavond. Wie komt, wie komt?? Ikkeeee! Tis joe geraden 

wok! Zet de 19de november al maar in je agenda’tje.  

Bon anyway, om terug te komen op de fijne momentjes van het voorbije jaar; het kamp in 

Hilvarenbeek was wederom een weireldkamp lik da we zeggen. Maar daar twijfelde natuurlijk 

niemand aan, kwete kik da ook wel. Bij deze ist nog eens bevestigd é, aleja. Goed weer, mooie plaats 

om te zijn en natuurlijk de beste leiding die je jou kan inbeelden. Daarnaast ook een goed 

kookploegske, dat helaas het peloton moet verlaten. Ze kunnen het niet meer aan.  

Genoeg gezeverd, eventjes naar het belangrijke deel. Yves Lampaert en Gianni Meersman zijn goe 

bezig in de tijdrit van de ronde van Spanje vandaag. Voe de rest volg ik da nie hihi, pipi. Daarnaast eit 

de Rudi mijn gras komen afrijden en ne nieuwe rookmelder gehangen, tis zukn schatje!  

De prijskampvraag van vandaag! Welke volleybalclub van West-Vlaanderen en omstreken is de beste 

in het universum? Je kan 10.000.000 euro winnen als je het juiste antwoord sms’t naar 

0479/62.35.18. Alst mis is, moet je 10.000.000 euro afgeven aan mij. Tis een tricky question, dus 

denk goed na. Bedankt en tot de volgende keer hé! 

 

Groetjes van  

Fancy Boy Roberto,  

de nog meer Fancy Girl Heikje  

en de Most Fancy Girl Jolene! 

 



Onze nieuwe hoofdleiderS zijn zo bekend geworden dat ze zelf in de wereldberoemde 

Weekbode gestaan hebben. Dit artikel willen wij jullie als lezer niet onthouden…  



Hieronder stelt de leiding van dit werkjaar zichzelf kort eventjes voor. Als er een 

persoontje tussen zit die je graag beter zou leren kennen, aarzel dan niet om contact op 

te nemen via het telefoonnummer ;). 

Chill (Gil Naert) 

Gil, Naordigaord of voor de meeste Chill ziet zijn tweede jaar 

als leider volledig zitten. De zoon van Stefaan Naert aka Sam 

zit hij in zijn zevende jaar in het VTI van Izegem. Hij kijkt er 

ook dit jaar enorm naar uit om zich in te zetten voor de Chiro 

en hij hoop om zijn nieuwe leden een niet te vergeten 

Chirojaar te bezorgen. 

 

GSM: 0471/43.59.20 

 

Fretbear (Wout Clarysse) 

Wout ziet zijn 2de jaar als leider al helemaal zitten. Deze 

enthousiaste jongen begint zijn eerste jaar Podiumtechnieken 

in het Ritcs te Brussel.  Soms zit hij met zijn gedachten 

elders, waarschijnlijk bij zijn gitaar of trompet! Jaja , Wout is 

een muzikale jongen. Ook is hij een grote fan van chips en 

eet hij graag een bickyburger. Kortom hij is helemaal klaar 

voor een jaartje vol spannende activiteiten en leute! 

 

GSM: 0471/13.49.16 

 

Backie (Lukas De Backere) 

Deze jonge geëngageerde jongeman zit al in de Chiro van 

toen hij sloeber was. Dit jaar start hij zijn eerste jaar als 

hoofdleider samen met Meyere. Hij ziet het nieuwe 

Chirowerkjaar als tweede jaar leider volledig zitten om de 

kinnekes het plezier van hun leven te laten beleven. Naast 

de Chiro is hij ook zeer muzikaal, hij speelt in een bandje! 

Ook al doet hij af en toe een dom stootje waarmee iedereen 

kan lachen, het blijft een leider die iedereen zal helpen! 

GSM: 0471/29.86.67 

 

 

 



Roberto (Robbe Delaere) 

Roberto is al 10 jaar een vaste waarde in de Chiro als lid. Dit jaar 

start hij vol enthousiasme aan zijn tweede jaar in de leidingsgroep. 

Hij hoopt om zijn leden het plezier van hun leven te geven, net zoals 

hij zich altijd geamuseerd heeft. Hij ziet het volledig zitten en kan 

niet wachten om te starten met het werkjaar. Roberto steekt graag 

zijn handen uit de mouwen, het is een echte aanwinst voor onze 

Chiro! 

 

GSM: 0477/81.77.19 

 

Rosn (Lucas Rosseel) 

Rosn is 7 jaar lang een bekend gezicht in de Chiro geweest als lid 

en begint nu aan zijn tweede jaar als leider. Tijdens het schooljaar 

kun je hem in Gent vinden waar hij zijn eerste jaar Houttechnieken 

zal starten. Naast de Chiro staat krachtbal ook op zijn lijstje van 

hobby’s. Hij kijkt er erg naar uit om zijn leden veel leute te 

bezorgen. Zelf heeft Rosn heel veel bijgeleerd van de Chiro en 

hoopt deze dingen ook bij te brengen aan zijn leden.  

GSM: 0478/27.41.88 

 

Vitmar (Vitas Velghe) 

Vitmar is een echte Chiroman en loopt net als zijn zus en 

oudleidster Bedong al sinds de sloebertjes in onze lokalen rond. Hij 

begint dit jaar aan zijn tweede leidingjaar en ziet het helemaal 

zitten. Naast de chiro speelt deze Velghe ook voetbal bij KFC 

Izegem. Hij is sportief en wil dat de kindertjes dit jaar zich heel 

hard gaan amuseren. Vitas studeert vanaf dit schooljaar 

Geneeskunde. Hij popelt om het beste van zichzelf te geven en 

zijn leden een fantastisch werkjaar te bezorgen. 

GSM: 0479/12.74.83 

 

 

Callewaert (Louise Callewaert) 

Na alle Chiro-afdelingen gezien te hebben als lid start Louise haar 

tweede jaar als leidster. Naast de Chiro kan ze zich uren 

bezighouden met een blad papier en een doos kleurpotloden. Ook 

gitaarspelen krijgt een plaatsje in het weekschema. Louise hoopt 

op een leuk jaar met veel lachende gezichtjes. Met heel wat 

energie staat ze te popelen om haar zondagnamiddag met de 

kinderen vol plezier te kunnen vullen. 

GSM: 0478/08.84.56 



Simon MC (Simon Maes) 

Als jongste knaap van de leiding ziet Simon MC het nieuwe 

werkjaar volledig zitten. Hij kwam 6 jaar lang iedere zondag als 

lid naar de Chiro maar laat deze periode achter zich liggen 

aangezien hij start aan zijn tweede leidingsjaar. Hij zit in het 

zesde middelbaar in het VTI van Izegem. Een sportieve jongen 

is hij wel want naast de Chiro kun je hem vaak vinden op het 

krachtbalveld. Simon is niet bang om zijn handen uit de 

mouwen te steken en helpt graag een handje. Hij is ervan 

overtuigd om er een tof jaar van te maken vol leuke spelletjes. 

GSM: 0470/22.84.52 

Flor (Flor De Witte) 

Met zijn kastanjebruine lokken en diepbruine ogen weet Flor 

iedereen uit de Chiro te bekoren. Zijn gemiddelde 

lichaamslengte -en bouw zal hem ten goede komen bij zijn 

belangrijke taak als materiaalmeester. Florrie is een tamelijk 

vrolijke heer met een droog gevoel voor humor en veel fantasie. 

Dat zal zeker en vast te pas komen om zich in te leven in de 

wereld van zijn leden. Deze zal hij maar al te graag meenemen 

op lange strandwandelingen bij zonsondergang want daar houdt 

deze kanjer wel van. Met een cola in de hand ziet hij het enorm 

zitten om de leden mee te nemen op een tocht door het      

Flor-land. 

GSM: 0479/13.65.78 

Meyere (Michelle Demeyere) 

Michelle Demeyere begint dit jaar aan haar zesde jaar als 

leidster. De energieke meid, ook gekend als Meyere, zit niet 

graag stil. Ze reist graag, gaat lopen en drinkt graag eentje 

met haar vrienden. Dit jaar gaat ze haar tweede en laatste 

jaar tegemoet in Brussel waar ze haar master 

handelswetenschappen zal afmaken. Meyerke is een 

behulpzame en betrouwbare persoon die voor alles en 

iedereen klaar staat. Deze ervaren chick ziet het weer 

helemaal zitten zodat de vonken er ook dit jaar weer zullen 

van afspringen! Be prepared! 

GSM: 0499/46 96 83 

 

 

 

 



Berre (Brecht Defreyne) 

Deze kerel is ondertussen al 3 jaar afgestudeerd en werkt als 

zelfstandige schrijnwerker. Hij heeft zijn 7 jaar als leider 

uitstekend doorstaan. Hij doet steeds zijn uiterste best om het 

de kinderkens naar hun zin te maken. Ook buiten de zondaagse 

actviteiten is hij een grote aanwinst voor onze chiro. Alles wat 

klusjes betreft – zeker als het in de houtbranche ligt - voert 

Berre met plezier en de nodige perfectie uit! 

GSM: 0472/38.93.72 

 Boevere (Luigi De Boever) 

Luigi begint nu aan zijn zesde jaar leiding en zit vol energie. 

Naast de Chiro is hij dit jaar in het werkveld gestapt. Deze 

afgestuurde verpleger is één brok energie om de kinderen te 

laten lachen. Hij ziet het volledig zitten met zijn nieuwe 

medeleiding. Hij kijkt er heel erg naar uit om aan zijn nieuwe 

groep leden leiding te geven en om veel nieuwe en leuke 

ervaringen mee te maken. Dus maak je maar klaar! 

GSM: 0468/19.77.10 

 

Geitje (Heike Vanwelsenaers) 

Heike begint dit jaar aan haar vierde jaar als Chiroleidster na 7 

jaar Chirolid te zijn. Ze is altijd te vinden voor een grapje en 

probeert alles zo positief mogelijk te zien en aan te pakken. 

Naast de Chiro doet Heikje aan volleybal bij DIVO. Na haar 

opleiding ergotherapie afgerond te hebben gaat ze voor de 

BaNaBa Zorgverbreding en Remediërend Leren nog een jaartje 

in Gent studeren. Haar droom is om ooit te kunnen zorgen voor 

haar eigen roste kindjes met krulletjes. 

GSM: 0478/83.43.55 

 

Jolene/Dwo-Vis (Jolien D’Heyger) 

Ondertussen begint Jolene aan haar 7de jaar leiding. Als 

afgestudeerde studente audiologie zal ze de kindertjes doen 

luisteren dat het geen naam heeft. Als stervolleybalspeelster 

gooit deze dwo vis zich graag eens op de vloer. Ze is verre van 

perfect maar ze doet haar best om de kindjes te entertainen en 

hen dingen bij te leren. Dit jaar geeft ze zich van haar beste bij 

de lieve kleine keti’s hihi.  

GSM: 0478/82.41.16 

 



SLOEBERS sloebers-leiding@chiromandelburcht.be 

Callewaert 

Louise Callewaert 

0478/08.84.56 

  

Clarisse/Fretbear 

Wout Clarysse 

0471/13.49.16 

 

 

SPEELCLUB speelclub-leiding@chiromandelburcht.be 

Backie 

Lukas De Backere 

0471/29.86.67 

 

Heikje 

Heike Vanwelsenaers 

0478/83.43.55 

 

Vitmar 

Vitas Velghe 

0479/12.74.83 

 

 

 



 

RAKWIES rakwies-leiding@chiromandelburcht.be 

Chill 

Gil Naert 

0471/43.59.20 

 

Flor 

Flor De Witte 

0479/13.65.78 

 

Rosn 

Lucas Rosseel 

0478/27.41.88 

  

 

TITO’s tito-leiding@chiromandelburcht.be 

Berre 

Brecht Defreyne 

0472/38.93.72 

 

Simon MC 

Simon Maes 

0470/22.84.52 

 

 



 

KETIES keties-leiding@chiromandelburcht.be 

Jolene/Dwo vis 

Jolien D’Heyger 

0478/82.41.16 

 

Roberto 

Robbe Delaere 

0477/81.77.19 

 

 

ASPIES aspies-leiding@chiromandelburcht.be 

Meyere 

Michelle Demeyere 

0499/46.96.83 

 

Boevere/Den Bestn 

Luigi De Boever 

0468/19.77.10 

 

 



INSCHRIJVINGEN 

Wie vorig jaar reeds lid was van Chiro Mandelburcht, heeft al een bezoekje 

gehad of mag zich nog eentje verwachten van zijn ex-leiding. Zij komen langs 

voor de herinschrijving. Nieuwe leden kunnen zich voor of na een Chironamiddag 

bij een leider inschrijven.  

Het eerste kind betaalt €25, het tweede €22 en het derde €20. Betalen kan cash 

of via een overschrijving [ons rekeningnummer: BE52 738-6063457-09]. 

TERUGBETALING VAN HET ZIEKENFONDS 

Wist u dat de meeste ziekenfondsen een groot deel van het kamp- en lidgeld 

terugbetalen? Zeker de moeite waard om eens te informeren bij uw ziekenfonds! 

Hoe gaat het in zijn werk? U vraagt een attest aan bij uw ziekenfonds. Elke 

zondag na de Chiro kunt u met volledig ingevulde formulieren terecht bij onze 

hoofdleidster Michelle Demeyere om ze te laten stempelen en ondertekenen. 

CHIRO-UNIFORM 

Als je op zondag naar de Chiro trekt, doe je dit steeds in uniform! 

Hoe ziet een Mandelburcht uniform eruit? 

VERPLICHT 

Chiro-T-shirt van Chiro Mandelburcht (unisex) 

Deze rode T-shirt met blauwe Mandelburchtbedrukking kost €10 en kan elke zondag 

aangekocht worden bij de leiding. Er zijn verschillende maten beschikbaar. 

  

Chiro-sjaaltje (unisex) 

Het blauwgele sjaaltje mag zeker niet ontbreken in het uniform. Het zorgt voor de 

ultieme herkenning bij een grote chiro-uitstap. De kostprijs voor zo’n handgemaakt 

exemplaar bedraagt €5. 

 

Short/rok 

Elke zondag verwachten wij IEDEREEN IN KORTE BROEK! De Chirobermuda of 

Chirorok is geen verplicht onderdeel van het uniform, al raden we deze aankoop wel aan 

(zie bij ‘aangeraden’) 

 



AANGERADEN (NIET VERPLICHT) 

Chirobermuda (unisex)/ chirorok (meisjes) 

Shorts en rokken van Chirojeugd Vlaanderen (verkrijgbaar in chirowinkel De Banier, 

Delaerestraat 16, Roeselare; zie ook: www.debanier.be) raden wij ten sterkste aan. Ze 

zijn betaalbaar (rond de €30), mooi, superhandig en van een optimale kwaliteit. Deze 

aankoop willen we u echter zeker niet opleggen. Een gewone KORTE broek volstaat in 

onze chirowerking! 

 

Mandelburchtkaptrui (unisex) 

Een absolute aanrader! Alle info hierover vindt u terug op de volgende bladzijde! 

 

Chirohemd (unisex)  

Chirohemden zijn steeds verkrijgbaar in Chirowinkel De Banier, Delaerestraat 16, 

Roeselare; zie ook: www.debanier.be. Kostprijs: €30 (kind) en €33 (volwassene)  

 

Vergeet niet om je Chiro-kledij van je naam te voorzien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debanier.be/
http://www.debanier.be/


DE CHIROTRUI VOOR DE LEDEN 

 
 

Op de truien van de leden wordt er géén (bij)naam gedrukt om een duidelijk 

onderscheid tussen leden en leiders te behouden. 
 
Dit jaar zijn de ledentruien er weer! Voor slechts €25 kunt u deze superdikke kaptrui van 

Fruit Of The Loom aanschaffen ENKEL op bestelling. 

Pasmodellen zijn verkrijgbaar in de Chiro. Vraag ernaar bij iemand van de leiding! 

De bestelling (door afgifte van onderstaand strookje aan een Chiroleider of via mail: 

vitas.velghe@gmail.com) moet ten laatste op zondag 2 oktober doorgegeven worden. 

De truien zullen na bedrukking klaarstaan in de Chiro vanaf zondag 6 november (of 

eventueel vroeger; check hiervoor onze site!). 
 

Strookje voor de koper: 

Dit strookje meebrengen bij de afhaling van de trui! 

NAAM: …………………………………………………………………. 

AFDELING: ……………………………………………………………  

MAAT: …………………………………………………………………… (pasmodellen in de Chiro!) 

STROOKJE AFGEGEVEN AAN: …………………………….. (naam van de leider) 

Gelieve €25 te storten op onze rekening [738-6063457-09], en dit vóór dinsdag 4 

oktober. Enkel na tijdige betaling is de bestelling definitief. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   

Strookje voor Chiro Mandelburcht: 

NAAM: …………………………………………………………………. 

AFDELING: ……………………………………………………………  

MAAT: …………………………………………………………………… (pasmodellen in de chiro!) 

STROOKJE AFGEGEVEN AAN: …………………………….. (naam van de leider) 

Dit strookje afgeven aan een leider, ten laatste op zondag 2 oktober!  



 

 

 

 

 

 

Tijdens de Chirozondagen spelen wij de gekste spelletjes en amuseren we ons rot. Een 

Chironamiddag start om 14u met het massaspel. Daarna spelen we per afdeling superleuke 

activiteiten. Om 16u pauzeren we met een frisdrankje (inbegrepen in het inschrijvingsgeld) 

om dan rond 17u moe, maar voldaan huiswaarts te keren. Wij voorzien bewaking vanaf 

13u45 tot 17u15. 

In onze werking is er ongeveer 3 op de 4 zondagen Chiro. Dit laatste weekend is er om de 

leiding enige rust te gunnen, al wordt die “vrije zondag” vaak ingevuld door de 

voorbereiding of opkuis van onze Chiro-evenementen. Bovendien geven we op speciale 

dagen (Allerheiligen, Sinterklaas, Pasen, etc. ) liever geen Chiro, aangezien de opkomst 

wegens familiebijeenkomsten dan toch miniem is. 

Tijdens de examenperiode (december – januari) reduceren we het aantal Chiro’s tijdelijk, 

zodat de leiders flink kunnen studeren. In de kerstvakantie is er voor elke afdeling een 

eigen kerstfeestje. En na de feestdagen riskeren we ons met zijn allen op de schaatspiste. 

Na enkele ‘gewone’ Chironamiddagen trekken we eind augustus met heimwee naar het 

Chirokamp op verrassingsuitstap. 

Het jaarlijkse hoogtepunt van ons werkjaar is het Chirokamp. Dit start en eindigt elk jaar 

op dezelfde data: 11 t.e.m. 21 juli. Voor de allerkleinsten, onze sloebertjes, is het kamp 

iets korter:  15 t.e.m. 21 juli. Stip die periode alvast in uw agenda aan! Eind augustus of 

begin september sluiten we het werkjaar af met een verassingsuitstap. 

Over de speciale activiteiten ontvangen de leden in Ingelmunster steeds een briefje (wij 

proberen zoveel mogelijk via mail te werken). Uiteraard vertelt de site 

(www.chiromandelburcht.be) ook steeds alles wat u moet weten. Je kan er bovendien 

terecht voor talrijke foto’s, filmpjes en nieuwtjes. 

Met vragen, opmerkingen, voorstellen, nuttige info… kunt u terecht bij 

info@chiromandelburcht.be. Hebt u specifieke vragen omtrent de afdeling van uw 

zoon/dochter? Dan raden wij u aan contact op te nemen met het afdelingshoofd. Een 

overzicht van de leiders per afdeling met de contactgegevens van het takhoofd vindt u 

terug bij de rubriek ‘leidingsvoorstelling’. 

http://www.chiromandelburcht.be/
mailto:info@chiromandelburcht.be


 

 

Zondag 18 september  Startdag 

Zondag 2 oktober Chiro 

Zondag 16 oktober Chiro 

Zondag 23 oktober Chiro 

Zondag 6 november Chiro 

Zondag 13 november  Chiro 

Zaterdag 19 november Spaghettiavond 

Zondag 27 november Chiro 

Zondag 4 december Chiro 

Zondag 11 december Chiro 

 



 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Chiro 

Mandelburcht een spaghettiavond. 

Deze gaat dit werkjaar door op zaterdagavond 19 

november. Iedereen is van harte welkom vanaf 

18u30! 

Breng alvast vrienden, familie, buren... mee en geniet 

van de zelfgemaakte Mandelburchtspaghettisaus met 

bijhorende slierten. Voor de vegetariërs is er onze 

veggiesaus. 

 

Wij bieden u een aperitiefje aan en verse huisgemaakte spaghetti à volonté voor de 

prijs van:  

- €12 voor volwassenen, 

- €10 voor studenten, 

- €7 voor kinderen (-12j). 

Tussendoor worden er vele sfeerfoto’s getoond van het afgelopen Chirogebeuren en kunt 

u deelnemen aan de tombola. De locatie blijft nog steeds de turnzaal van de OLV-school  

(De Berenboot, Brigandsstraat 13 in Ingelmunster). 

Inschrijven kan t.e.m. woensdag 16 november, en dat via: 

- onze website (chiromandelburcht.be) 

- de spaghetti-foon: 0468/19 77 10 (liefst via sms) 

- de spaghettimail: info@chiromandelburcht.be 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling op het nummer BE52 738-6063457-

09, verplicht voor woensdag 16 november met de volgende vermelding: 

- uw naam 

- het aantal kinderen (kind), studenten (stud), volwassenen (volw) 

- indien van toepassing: vegetarisch (veggie)  

Dit jaar is het opnieuw niet meer mogelijk om de avond zelf te komen zonder 

reservering. We werken namelijk zoals vorig jaar met een maximum aantal plaatsen. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

 

 



De kookploeg gaf het beste van zichzelf, dus krijgen ze van ons een twaalf op elf. 

Ze stonden dit jaar in het schuim en het zweet, als je dat maar weet.  

Eten was er net genoeg, en dit dankzij de kookploeg. 

Samme de onnozelaar, stopt dit jaar. We zullen zijn ambetantigheden missen en kunnen 

zijn bbq-kunsten niet uit ons geheugen wissen. 

Roosje was de mama van de groep en gaf iedereen af een toe een klets op de poep. Nu 

moeten we een nieuwe verantwoordelijke boeken. We zijn al volop aan het zoeken.  

Chris moet ons helaas ook verlaten, maar hij zal niet snel stoppen met over ons te 

praten. Zijn mooie baard zal niet meer in onze soep drijven en hij kan onze 

dommigheden er niet meer inwrijven.. 

Ina heeft ook haar laatste jaar achter de rug, wie weet komt ze ooit nog terug? Ze moet 

zich weer fulltime richten op haar carriere en man. Hij trok tenslotte al een paar jaar zijn 

plan. 

Sylvia twijfelt nog of ze zal blijven, alhoewel hoe kan je twijfelen met zo’n toffe wijven? 

Hopelijk gaat ze nog een jaartje mee, want dit kamp was nog maar enkel haar entree, 

joepiejee! 

Dankzij Marc van Mahitrans is onze bagage voor het zevende jaar op rij ook deze keer op 

onze kampplaats in Hilvarenbeek geraakt. Bedankt daarvoor en tot volgend jaar! 

 

  



In naam van al onze leiding bedankt aan onze leden voor alweer een schitterend kamp. 

Dikke merci aan de ouders die ons hun kinderen toevertrouwden en het vertrouwen in 

onze jeugdbeweging. Hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar terug! 

 

Ons Levekske moet ons jammergenoeg verlaten. Hierdoor zullen we een heleboel 

traantjes laten. Wie zal er nu zorgen voor alles het kampverhaal? Wie wijst er ons nu op 

onze taal? Waar halen we nu het voorblad van ons Chiroboekje? Wie denkt er nu aan het 

4-uurskoekje? Wie laat ons nu lachen met haar lompheid? En wie zorgt er nu voor de 
vooruitgang van onze arbeid? Tzal Levekske nie meer zijn ééé...  We gaan je missen 

wi, mokske! Zorg maar dat je af en toe nog eens je lomp kopke laat zien. :D Om ervoor 

te zorgen dat niemand jou vergeet, hier nog een mooi collageke xoxo 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



De sloebers maakten dit jaar op kamp een reis doorheen de tijd. Deze was 

echter niet zonder gevaren… 

 

 

In de prehistorie kwamen we 

een mammoet tegen, maar 

door onze krachten te bundelen 

was hij in 1-2-3 verslagen.  

 

 

Op onze reis leerden we ook heel wat nieuwe dingen, bijvoorbeeld stappen 

zoals Egyptenaren in het Oude Nabije Oosten en de moeilijke namen van de 

Grieken en Romeinen. 

   



In de Middeleeuwen maakten we brouwseltjes, net als de heksen uit die tijd. 

   

Vanaf dan werden de mensen veel ouder. We speelden spelletjes voor 

mensen met grijze haren. 

 

  



We mochten uiteraard niet vergeten dat er na een tijdje ook dienstplicht 

bij het leger werd aangeschaft. Iedere sloeber heeft nu zijn 

soldatendiploma op zak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldaan van alle tijden keerden we met een glimlach terug 

naar 2016.  

 

Florarius   Dooie OerVis    Generaal Callewaert 

    



Halloooowww beste speelclubbers!! 

 

Het jaar zit er weer op . Niet getreurd want jullie lieftallige leiding vond het 

zeer tof samen met jullie! Op kamp hebben jullie zich echt bewezen. Door weer 

en door wind waren jullie zeer goede kadetten en vooral op de legerdag. Goed 

luisteren kunnen jullie nu wel. Jullie kampen waren 2 meesterwerken. Mooi 

gecamoufleerd en verdedigd! Jullie zijn een goede aanwinst voor ons 

Chiroleger. 

 

 Vooral tijdens de grote quiz werd 

duidelijk hoeveel jullie konden 

drinken! Zelfs de leiding stond 

versteld. De kennis van onze 

speelclubbertjes is ook niet 

weinig. Jullie wisten ieder 

antwoord op onze moeilijke 

kwantummechanica vragen!  

 

 

Hier waren jullie nog proper 

tot het grote 

bombardement vol 

torpedo’s en 

luchtkanonnen. We zagen 

dat niemand er zonder een 

vuiltje van af geraakte! Wat 

een vuile boel. Gelukkig na 

een warme douche waren 

jullie weer proper, stinkies! 



Bedankt voor het mooie jaar! 

Teken Hier uw Zelfportret 

 



Beste Rakwietjes,  

Het chirojaar zit er alweer op maar niet getreurd! Voor we het weten staat een nieuw exemplaar 

van een Chirowerkjaar opnieuw voor de deur. Het kamp was weer bère, dat kon vaneigens niet 

anders met zo’n toffe bende als jullie. Jullie hebben het allemaal met glans doorstaan en wij 

waren super blij om leiding te kunnen geven aan de super coole Rakwi’s die jullie zijn. Om het 

kamp nog een heeeeeeel klein beetje te herbeleven, hebben we de mooiste sfeerbeelden op een 

rijtje gezet.   



    

 

 

    

    



Wij vonden het alvast een super tof jaar en hebben ons rot geamuseerd met jullie, jullie waren 

echt een mega über coole bende om mee te werken.  

Veel groetjes en groentjes van jullie lievelingsleiding  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitmario Los Santos   

 

 

  Levekos d’el Pramadé  

  

Simonia de la Rivièra  



Wat was het kamp toch geslaagd!! Weten jullie het nog? Het superleuke stadsspel, 

zwemmen in het meertje op tweedaagse, het kampvuur op de laatsten avond, de 

stoere chicks en de legermannen, de sjieken doop, … Allemaal leuke herinneringen 

die we niet snel zullen vergeten. We hebben er enkele opgesomd: 

 

Groetjes van de titoleiding die een zalig jaar achter de rug hebben dankzij jullie!! 

xoxo 

 

 

 

 

 

 

 

 







Na elk kamp reflecteren Berrie en Heikie graag even over alle gebeurde gebeurtenissen. Als jullie 

denken dat wij niets bijgeleerd hebben over jullie ras hebben jullie de bal wel serieus mis geslaan 

(klopt da?). Enniewei, misschien dat jullie jullie eigen gedrag bere sjiek vinden maar wij hebben toch 

wel enkele dingen op te merken… We vinden het vooral erg belangrijk dat jullie oudjes op de hoogte 

zijn. Daarom hebben wij enkele regeltjes opgesteld zodat jullie wat stof hebben om over na te 

denken (niet da je naar school moet e ofzo hehehehehehe). 

RULE NUMBER ONE 

Schoenen worden ontworpen om te dragen, te gooien of mopjes mee uit te halen maar niet om uit 

te drinken xs xs xs  

 

 

 

 

 

 

RULE NUMBER DOS 

Openbare weg: weg (of pad) die geregistreerd staat in de 

wegenlegger (bron: 

http://www.encyclo.nl/begrip/Openbare%20weg). We noemen 

geen namen maar ene ERRAW besliste om zijn territorium af te 

bakenen op een speciale manier. De definitie spreekt voor zich dat 

dit niet de ideale plaats is om te doen. 

 

 

RULE NUMBER DREI 

God gaf ons 10 vingers. 2 ervan zijn een beetje gemeen om te 

gebruiken. Jammer genoeg voor de gebruiker van deze vinger 

werd dit moment vastgelegd op camera. Wij vinden dit dus niet 

kunnen en plaatsen dit graag in ons regelboekje. Shame on you! 

 

 

http://www.encyclo.nl/begrip/Openbare%20weg


RULE NUMBER FOUR TO THE FLOOR 

Mensen hebben af en toe zo’n behoefte om naar het toilet te gaan. Onze 

Wannes doet dat ook maar al te graag. Alleen heeft hij geen gêne als er 

mensen zitten op te kijken iewieeeee xs xs 

 

VERY IMPORTANT RULE NUMER FIVE 

Niet meer dan 5 keer per dag ‘Fanta Fanta’ zeggen !!! 

DE NOG BELANGRIJKERE REGEL DAN DE VORIGE REGEL: 

De mottige hoofdjes mogen thuis blijven, breng volgende keer gezichtjes mee die 24/24 7/7 

lacheeeennnnnnnn      

Wij vonden het een bereeeee sjiek kamp en hopelijk jullie ook   Veel plezier volgend jaar met de 

nieuwe leiding, we’re gonna miss youuuuuu <3 <3 En aspi’s (en keti’s dan ooit ook): sluit maar aan bij 

de leiding eeee we zijn bere tof echt hehehe! 

SPREAD THE LOVE KIDS 

 

 

 

 

GROETJES VAN 

DE SJIEKSTE LEIDING DIE JULLIE 

HOOGSTWAARSCHIJNLIJK OOIT GEHAD EN ZULLEN 

HEBBEN ERREB NE EKIEH XOXOXO 

 



 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat Lowieze 15 

september!!!!! 

Proficiat Hijke 11 

Oktober!!!!! 



Garage Stefaan Maes 

Bruggestraat 185 

8770 Ingelmunster 

Tel.: 051/31 31 41 

Fax.: 051/31 38 00 GSM: 0473/ 58 91 42 

garage.stefaanmaes@skynet.bc 

BE 676 324 085 

 

 



 



Wist je dat.. 

 .. het zwembad van Roberto bere sjiek is! 

 .. larven kizzig zijn! 

 .. de recentste leiding uiteindelijk uit de kleuterklas mag.. Uitgezonderd Simon MC 

dan moehaha. 

 ... de oudleidsters ook nog eens kindjes konden zijn overlaatst, ze hebben zich 

eens kunnen ROT amuseren weie.  

 ... ons eerste buitenlandse kamp een top-editie was! Voor herhaling vatbaar.. 

 ... de kookploeg een nieuw speeltje heeft: “the mixer”. Twas een beetje hun 

huisdier.  

 ... Levek haar chirokledij voorgoed in de kast gestoken heeft..   

 ... Mestdagh peist da zijn bed aan de verkeerslichten staat?  

 ... ons nieuw grasveld er eind 2036 wel zal liggen hoor... 

 ... we met een paar van de chiro meedoen aan ‘Gotcha’! Let moar ip wi! 

 ... Raeze bevallen is van een dochtertje? Maure noemt ze en ze is zo 

miniwinipiniii! 

 ... het nieuwe chirojaar van start gaat! Wie ziet er het al zitten?? 

 Wistje wadde en weetjet nog olsan? Let us know, babes xoxo 


